


Toen het avond werd, kwam Jezus naar hem toe...
reikte hem de hand...
en leidde hem naar de andere oever...

+

Bid God voor de zielerust van zijn dienaar,
De heer
Albert DECROP

Loods-Schipper op rust
Ere-Reserve-Officier bij de Zeemacht
Oorlogsvrijwilliger 1940-1945 bij de Royal Navy

Vereerd met talrijke Belgische
en buitenlandse eretekens, waaronder:

Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde
Oorlogskruis met palm
Atlantic Star

Médaille de la France Libérée

Echtgenoot van
Mevrouw Margareta VAN MOORTER

geboren te Vlissingen (Ned.), op 21 september 1915,
en godvruchtig overleden te Oostende

op 19 november 1978,

gesterkt met de heilige sakramenten van de zieken.

Hij was een man, een echtgenoot en vader, naar
wie wij allen opkeken : moedig, eenvoudig, met een
wijze levensfilosofie.

Een lieve echtgenoot, vader en grootvader, die zijn
ganse leven wijdde aan vrouw en kinderen. Zijn
zin voor humor bracht steeds een lach in ons
gelukkig gezin. Zijn heengaan valt zeer zwaar.

Gij die zijn vrienden waart, gedenkt hem.
Heb dank, mijn God, voor zo een edel mens.

HEILIG HART VAN JEZUS,
in uw barmhartige liefde, ontferm U over hem.

Mevrouw Albert DECROP-VAN MOORTER

De heer en mevrouw Albert DECROP-LIBIN
De heer en mevrouw Charles JANSSENS-DECROP

Laurence en Véronique DECROP
Yves-Marie en Tanguy JANSSENS

Mevrouw Eduard VAN MOORTER-DESAEVER

De families
DECROP, VAN MOORTER, PUIS en DESAEVER

danken om uw blijken van deelneming.
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