
VROUW AAN DE TAP 
Kris Vandecasteele (Café Opex) 

,,Hier voelt iedereen 
1 zich thui*s ~~  

Kris Vandecasteele is al meer dan dertig jaar 
cafébazin. In de jaren '60 stond ze mee aan de 
wieg van de Paulusfeesten als uitbaatster van 
de Titan op het Paulusfeesten. In juni wordt ze 
62 en wegens gezondheidsredenen zou ze dur -
ven uitkijken naar een opvolgster voor Café 
Opex die ze samen met haar derde man, Ro-
land Fretin, heeft uitgebouwd van een oud ver-
vallen cafeetje tot een modern en gezellig 
volkscafé waar je nooit alleen bent. Café Opex 
is een begrip op de Vuurtorenwijk! 

- Stel je even voor? 
- Kris: .,lk ben opgegroeid in Oostende, in de omgeving 
van het Catharinaplein en de Stuiverstraat als dochter van 
een aannemer. Na de lagere Conscienceschool en het Lutgar-
disinstituut waar ik leerde naaien, begon ik te werken als 
naaister in de Viiie de Londres. Thuis naaide ik kleedjes voor 
mezelf en vriendinnen. Later, na mijn eerste huwelijk, met 
René Heusequin, die vroeg gestorven is, heb ik zes maanden 
avondschool Horeca gevolgd en zo kon ik werken als op-
dienster in een hotel op de hoek van de Kernmelbergstraat en 
de Koningstraat. Daar heb ik twee seizoenen gedaan en dan 
ben ik overgestapt naar de Pinguin in de Kapellestraat. Daar 
leerde ik Louis Janssens, de zoon van de baas kennen. Hij 
werd mijn tweede echtgenoot en uit mijn tweede huwelijk 
heb ik ccii tweede zoon. Zestien jaar geleden leerde ik Ro-
land Fretin kennen. Hij was eerst een goede vriend maar zes 
jaar geleden zijn we getrouwd en we stellen het zeer goed sa-
men, hier in Café Opex." 

Hoe werd je cafébazin? 
- Kris ,,Na mijn huwelijk met Louis Janssens openden 
we samen een visserscafé, café 't Vat in de Paster Pypestraat. 
Dat marcheerde goed en na een jaar hebben we ook Café Ti-
tan opgestart, op het Paulusplein. Op korte tijd werd het een 
druk bezochte zaak die dag en nacht open was voor jonge ke-
rels, truckchauffeurs, vissers, Britse toeristen en noem maar ,  
op. Het was keihard maar aangenaam werken in een interna-
tionaal café met Engelse 'serveuzen', die mijn man speciaal 
in Engeland ging halen. Met sommige van hen, hou ik nog 
contact. Het waren gouden tijden. in die periode heb ik sa-
men met Iwein Scheer van de Kroeg, de Paulusfeesten opge-
start. Iwein was en is nog steeds een toffe kerel. De zaken 
gingen fantastisch met Schotse serveuzen, tot de pond zakte 
naar 59 fr en het i as gedaan 

fficalUex téfëht 
- Kris: .,Door omstandigheden ben ik in 1985 weggegaan 
van mijn man en ik kon oidellijk in de Nieuwe Stad be-
ginnen als gerante van Café 't Centrum. Dat was een groot 
volkscafé met twee biljarts, eenvogelpikclub, een kaartclub. 
Ik had plots een heel ander leven. Daar heb ik samen met 
Michel en Maurice de jaarlijkse kermis van De Nieuwe Stad 
opgestart. Ondertussen had ik Roland Fretiji  al leren kennen. 
In 1989 kreeg ik de kans om op de Vuurtorenwijk een eigen 
zaak te beginnen. Na vier jaar konden we de zaak uitbreiden 
en renoveren. Ook boven de zaak konden we prachtige ap-
partementen inrichten zodat we er zelf ook konden wonen. 
Dat was een flinke verbetering. We hebben dagelijks een 
goed cliënteel, onder wie nog vele vrienden van in de Titan. 
Mijn buurman, Filip Pollet, de architect, komt nog elke dag, 
net als Johan Schmidts, de foorkramer. Als Roland 's mor-
gens de deur opendoet, komen de eerste vaste klanten binnen 
voor hun pintje of hun koffietje. Ik maak eten klaar en na de 
middag is de zaak gesloten van 14 u. tot 16 u. Vanaf 16 u. 
sta ik in de zaak en meestal zijn we open tot 1 u. in de voor-
avond hebben we veel vrouwen die een thee of een koffie 
komen drinken. Het kan in het weekend eens flink laat wor-
den." 
- Welk soôt cafébazin ben je? 
- Kris : ,,Ik ben behoorlijk kordaat. Ik zeg niet zoveel 
maar als er discussie is, mogen ze rap vertrekken. Vroeger 
ging ik me daar zelf mee moeien en een beetje 'zot' doen, 
maar nu ben ik veel rustiger geworden. Het mag niet te ver 
gaan. In mijn leven heb ik veel meegemaakt en ik moet nog 
veel horen, zien en zwijgen. In mijn jonge tijd heb ik tal van 
voorstellen gekregen, veel van Engelse klanten. Als caféba-
zin moet je goed op je voeten staan Ik heb ook veel mensen 
geholpen maar achteraf gezien krijg je daar weinig dank 
voor. Velen komen niet meer binnen omdat ze nog schulden 
hebben. Nu ben ik daar correct in geworden, geen schulden, 
geen plakkers ! Geen geld is geen drank 1 Hier hebben we 
een gevarieerd publiek, een familiezaak waar veel wordt ge-
praat en gelachen. Sport, vooral voetbal en koers, is het voor-
naamste onderwerp. Er zijn mensen die komen voor mij, 
maar ook veel voor Roland. We zijn tevreden dat we dage-
lijks bij de mensen zijn. Onze klanten zijn voor het grootste 
deel ook onze vrienden !" 

- Hoe zie je de toekomst? 
- Kris: ,,Hoelang we Café Opex nog zullen runnen, weet 
ik niet. Ik ben 62, Roland 56. De jongste jaren heb ik wat ge-
sukkeld met mijn gezondheid en eerlijk gezegd, als we een 

• goede overnemer vinden, zullen we het overlaten. We willen 
nog een beetje genieten van ons leven." 

(Fons) 


