
VROUW AAN DE TAP 
Yvette Dekeyser van De Breughel 

Ik hou van mensei 
Yvette Dekeyser baat in de Paulusstraat, in het 
hartje van het Visserskwartier, Café De Breug-
hel uit. Het is een gezellig volkscafé waarvan 
het warme interieur flink contrasteert met het ana 

erbarmelijke uitzicht van de voorgevel en de 	. 
hobbelige kasseistraat. Yvette is geen geboren 
cafébazin maar ze werkt ondertussen toch al 
meer dan twintig jaar in de horeca, vijf voor een 
baas en zestien voor eigen rekening. 

Oostende. Mijn vader was staatsbeambte en mijn moeder 
huisvrouw. 11< heb de huishoudelijke afdeling in het Lyceum 
gevolgd en dan heb ik een tweejarige opleiding voor etala-
giste gevolgd. Die heb ik niet afgewerkt want ik ben twee 
jaar beroepsmilitair geweest. Dat was ook niet echt naar mijn 
zin en dan heb ik zes jaar in een bejaardenhome gewerkt, de 
Harwich in de Boekareststraat. Ondertussen was ik al een 
eind in de twintig en had ik een relatie met mijn vriendin, 
Yvette Floirac. Ze heet dus ook Yvette maar om verwarring 
te vermijden zegt iedereen Sylviane. Op zeker ogenblik kwa-
men we in Café De Pantoefel in de Brabantstraat. De uitbaat-
ster Magriet had problemen met haar personeel voor haar 
tweede café. Café De Breughel waar we nu zitten, en ik heb 
haar uit de nood geholpen. Ik had geen ervaring maar het 
viel best mee en voor ik het wist, had ik er vijf jaar rondge-
maakt.' - 
- En dan voor eigen rekening? 
- Yvette: .jnderdaad, na vijf jaar vonden we de tijd rijp 
om een eigen zaak te starten. In de Kaaistraat kwam Taverne 
Het Hemelsbreed Verschil vrij. Wij hebben de zaak omge-
doopt tot Vetty 2, afgeleid van onze namen. Dat liep wel op 
wieltjes en we hebben, daar negen schitterende jaren gekend. 
Jammer genoeg werd het gebouw verkocht en afgebroken. 
We waren verplicht een andere zaak te zoeken. Dat werd de 
Vetty 3, op de hoek van de Kaaistraat en de Paulusstraat. 
Hoe het komt, weet ik niet maar op zeker ogenblik waren we 
zo bezeten van werken dat we niet alleen De Breughel over-
namen maar ook Café De Vette Schulle in de Wittenonnen-
straat. Het was keihard werken en dat kon niet blijven duren. 
De Vette Schulle werd overgelaten, alsook de Vetty 3, waar 
we toch heel wat tegenslag kenden. Nu zitten we al weer 
meer dan zeven jaar in De Breughel en het valt best mee. De 
zotte jaren zijn voorbij. We hebben het best gezellig en we 
proberen het onze klanten ook aangenaam te maken." 

Hoe ziet' je aageru1L;  
- Yvette: ..Ik werk nu al meer dan 20 jaar in de horeca en 
eerlijk gezegd, ik kan moeilijk mijn klanten missen. Ik zou 
ongelukkig zijn, als ik niet niet meer tussen 'het volk' zou 
kunnen zijn. Als ik een dagje vrij heb, kan ik het niet laten 
om even langs te gaan. De zaak gaat elke dag om 10 u. open 
en overdag hebben we onze vaste klanten, uit de wijk of ou-
de klanten van jaren ver, jong en oud door elkaar. Ik werk al-
tijd overdag en 's avonds neemt een van de diensters over. 
Het café blijft open tot in de kleine uurtjes en het kan er bij 
momenten lustig aan toegaan. Als we een feestje te vieren 
hebben, gaan we gemakkelijk uit de bol en we hebben niet 
veel nodig. Toen we het café overnamen, was het een beetje 
verwaarloosd en ik hen trots op wat we ervan gemaakt heb-
ben. Ik houd eraan de klanten te verwelkomen in een gezellig 
en vooral proper interieur. Af en toe organiseren we een 
etentje voor de vrienden. Ik noem het een praatcafé, een ont-
inoetingsiokaal, niet alleen voor lesbiennen. maar voor een 
breedpubliek. Ons cafeetje ligt redelijk weggeborgen in de 
wijk. Er is weinig passage. Af en toe komt er een toerist bin-
nen maar we moeten het toch meest hebben van onze vaste 
klanten. Vroeger, in de Vetty 2, hadden we een poolbiljart-
club. We hebben er nog een geslaagde wereldrecordpoging 
georganiseerd met Chris Foulimata. In 't Hemelsbreed Ver-
schil hadden we zelfs een tijdje een damesvoetbalploeg. Dat 
waren zware tijden, waarover je boeken zou kunnen schrij-
ven." - .: - . - 
— Heb je nog tijd voor hobby's ' 
- Yvette: ,,Ik ben een doe-het-zelver en doe niets liever 
dan timmeren, behangen en schilderen. Het resultaat zie je in 
De Breughel of bij ons thuis. Ik probeer veel tijd vrij te ma-
ken voor mijn vriendin. Ze is tien jaar ouder dan ik maar ik 
vind haar nog altijd een fantastische vrouw. Af en toe gaan 
we op reis. In februari sluiten we een paar dagen om te wer-
ken en het café op te frissen. Eind september gaan we meest-
al op reis. Twee jaar geleden zijn we naar De Dominicaanse 
Republiek geweest. Zo ver gaan we niet meer want ik heb er 
een slechte herinnering aan over gehouden. Door de warmte 
en een huidinfectie moesten we vlug naar huis terugkeren. 
De operatie is goed verlopen en gelukkig is de toestand nu 
gestabiliseerd. Sindsdien doen we het kalmer aan. Straks is 
het weer zomer. Veel verandert er niet voor ons. Van de Pan-
lusfeesten kunnen we niet veel profiteren, ondanks het feit 
dat we er dicht bij zitten. Oostende is er in zijn totaliteit veel 
op verbeterd. Alleen onze Straat blijft er hobbelig en gevaar-
lijk bij liggen." 
- Geen spijt dat je nooit kinderen gehad hebt? 
- Yvette: ,,Ja. en neen, ik. hen meter van een kindje van 
vierjaar, van vrienden. Ik zie het even graag als zou het mijn 
eigen kind zijn. Mijn moederinstinct komt af en toe hoven. 
Ik ben van jongs af aan lesbisch geweest maar dat heeft me 
nooit belet om van het leven te genieten. Ik hou van mensen 
in het algemeen en daarom zal ik nog wel een paar jaar café- 
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