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VISSERI J~ AAL.MOEZENIER
OP “RUST,

Donderdag 17 december 1992 werd E.H. Jan Corneillie hulde
gebracht bij zijn opruststelling als Azslmoezenier der Zeevisserij, door
zijn overheid uit het Ministerie van Landbouw en Visserij. Een receptie
vond plaats in de hall van het Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 5,
Oostende. Daar verzamelde =zich een drummende menigte genodigden, verzorgd
door vrouwelijk personeel uit de Dienst en een folkloregroep uit Zeebrugge.
Veel genodigden hadden een geschenk mee voor de gevierde. Een vertegenwoor-
diger van de Minister van Landbouw leidde de spreekbeurten in, gevolgd door
een luimige/ernstige rede van de gevierde, besloten door een hulde vanwege
oud-volksvertegenwoordiger Dries Claeys.

De dag daarop, 18 december, werd het middelpunt van onze be-
langstelling gevierd op school, &n als Aalmoezenier én als oud-directeur

van de school. ; . .
In de scjoolkapel had om 9 uur een eucharistieviering plaats,

afgesloten door het schenken van voedingsmiddelen voor Welzijnszorg, bij-
eengebracht door de leerlingen voor de blijkbaar geroerde E.H.Corneillie.

Daarna namen de deelnemers het klassiek geworden kerstont-
bijt in de eetzazal,waarna de jongens met vakantie gingen.

Om 10.30 u vond in een klaslokaal een receptie plaats waar-
op de feesteling én vanwege de school én vanwege de Vriendenkring een waar-
devol geschenk werd aangeboden. Oud-directeurs E.H.W.Chielens en E.H.Van
Parijs hadden er aan gehouden aanwezig te zijn op dit evenement.

We hoorden voor het eerst over E.H. Jan Corneillie spreken
totn hij als jonge geestelijke leraar werd in het O.L Vrouwe-college op de
Vindictievelaan. Hijzelf was van Roeselare waar zijn ouders een brandstof-
fenhandel dreven.

Door zijn gevulde gestalte werd hij algauw met de bijnaam
"Boele" bedacht door de collegebevolking,waar hij leraar aardrijkskunde
en wiskunde onderwees.

Toen directeur E.H.Bastiaenen van de Vrije Visserijschool
Paster Pype, na een termijn van 4/5 maanden ontslag nam, werd E.H.Jan Cor-
neillie door lMgr Desmedt,Bisschop van Brugge,tot directeur van de school
bencemd. Nagenoeg op hetzelfde moment werd hij Aalmoezenier dexr Zeevisse-

rij wverkozen.
J We kunnen het ons voorstellen dat het voor deze landman een

hele ruk moest zijn geweest om zich te integreren in deze voor hem onbeken-
de gemeenschap. Hij was wel reeds een paar jaar te Oostende en had reeds '’
de typische geur van de haven geroken. Maar een hecht kontakt nemen met de
vissers, deze aloude afstammelingen van piraten, die nu nog een der meest
vrije beroepen uitoefenen, dat was wel een ander paar mouwen.

Maar de jonge aalmoezenier was niet rap besluitloos. En hij
dook er in ! Een priester is nog altijd geen gewone man, en er was, bijzon-
der bij de vrouwen, nog enige schroom te bespeuren, maasr Jan Corneillie
veegde die onder tafel !

De leraars op de Vrije Visserijschool hadden zich er bij
neergelegd dat hun directeur dikwijls afwezig was om zijn tweede taak te
vervullen, maar konden zich wel handhaven.

Priester Corneillie heeft zich een paar maal laten verleiden
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- " den aalmoezenier moest toch weten of hij zeebenen had, ja of nee, en
hij moest toch weten hoe het er op zee san toeging om met gezag te kunnen
spreken" - om een paar keren het "zeegat" in te trekken, maar zijn land-
gebonden lichaam protesteerde, zodanig dat het bij die paar keren geble-
ven is. Als aalmoezenier heeft Corneillie leren vis eten, niet die ouwbak-
ken slapjanussen, maar levend verse materie en dan nog niet van die een-
voudige dingetjes. Hij was dan ook regelmatig in de vismijnen te wvinden.

Langzamerhand kreeg hij een beter inzicht in het wel en wee
van de zeevisser,zowel in voorspoed als in tegenspoed. Vooral voor de vis-
sersvrouw had hij bewondering, de vrouw die thuisbleef als de man in zee
was, belast met alles en nog wat dat zich in een normeal gezin voordeed.

Zij stond er alleen voor vddr en moest, als de vader uit zee thuis kwam,
niet komen jammeren over dit of dat, " hij kwam niet naar huis om al dat
gezeur te aanhoren”, zijn job was al lastig genoceg. Zij moest inderdaad
vader en moeder tegelijk zijn. Haar taak was haar man rust te geven waar-
op hij recht had. Dit verliep inderdaad niet altijd van een leien dakje,
en het zou de eerste niet zijn die, overrompeld door onmacht en tegenspoed,
naar de fles greep.

Aalmoezenier Corneillie leerde ook dat zoutwater dorstig maak-
te en dat die dorst maar met één middel kon verdwijnen! Zolang dit met ma-

mate gebeurde was er geen
vuiltje aan de lucht. Maar ja !

SR Iedereen heeft af en toe be-

3 " hoefte aan een opkikker.

Hij leerde ook dat zijn
volk niet altijd de ijzeren
kerels waren die zij meen-
den te zijn als de een vreem-
de haven binnenliepen.

Zou hij de keren kunnen
tellen dat hij naar het "pan-
derijtje" te Brugge stapte
om een van zijn "kastaars"
te bezoeken die ergens "uut-
geglotsen waren" ?

Hij heeft tientallen
nieuwe vissersvaartuigen ge-
doopt, plechtig met de stola
om de hals en een breed uit-
gezwaaide kwispel, gevolgd
door een gelegenheidskoster
met een emmertje "wiewoater",
midden een ingetogen menigte. Daarna mocht hij toch de reder niet teleur-
stellen die hem vroeg of hij een stukje "mee at"?

Heeft hij stukgelopen verkeringen gelijmd,gevolgd door een
christelijke huwelijksinzegening. Heeft hij kindjes gedoopt, waaronder er
waren die anders nooit meer het binnenste van een kerk zouden zien.Heeft
hij in zijn kudde bekeringen bewerkstelligd? Zeker. Heeft hij ineengezak-
te huwelijken rechtgezet? Inderdaad.Heeft hij jongens naar de visserij-
school geloodst? Meer dan een. Heeft hij laveloze dronkaards naar huis ge-
voerd 7
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Heeft hij lavelose dronkaards naar huis gevoerd ? Dat was toch
gewoon een werk van barmhartigheid, hé !

Het meest afschuwelijke van zijn opdracht was de rol van on-
heilsbode. Na een scheepsramp ging hij de naastbestaanden op de hoogte
brengen. Dramatische momenten heeft hij meegemasakt.

Waar wij aalmoezenier Corneillie het meest voor bewonderen is
zijn rol van barmhartige Samaritaan. Hij nam reeds honderden marginalen,
dolende vissers en zeelieden, sukkels,verschoppelingen,dolaars, in zijn
woning op. Hij gaf hen voedsel, bood hen een bed aan, warmte,troost. En

allerminst voor één keer. Denk nu niet dat dit gebaar steeds naar waarde
werd geschat. Hij werd bestolen, werd aangevallen. De lafaards wisten
toch dat " menéér de paster" geen klacht zou neerleggen.

Dank U Eerwaarde Heer .
R. Decleer



