~ Hoe de tijden
veranderd zijn, we-
ten we allemaal.
Maar we vergeten
soms hoe het er
vroeger aan toe
ging. Daarom bekij-
ken we soms oude
foto’s om weer za-
ken te ontdekken
waar we bijna
hooit meer aan
denken.

~ Zo denken we nog maar
eens hoe de havendiensten
van vroeger veranderd zijn.
Men moet maar eens de
loodsboten in ogenschouw
nemen. Toen er nog met zeil
gevaren werd, zag men grote
letters P op de twee zeilen
staan. P was de afkorting van
het Engelse woord Pilot, wat
‘loods’ betekent. Die loods-
boot werd getrokken door een
sleepboot.

De kaart die we hierbij af-
drukken, werd honderd jaar
geleden verstuurd. Met de ra-
dar, de radio en de gps is het
bijna een eenvoudige klus ge-
worden, maar toen was er
werkelijk nog zeemanschap
nodig om in de kortst moge-
lijke tijd naar een binnen- of
buitenvarend schip toe te
gaan. Ook de mannen van de
sleepboten waren onversaag-
de zeelui. In soms zwaar weer
moesten ze een vreemd goe-
derenschip veilig de haven
binnenloodsen.

Vroeger waren die diensten
in private handen, waardoor
er heel wat ongenoegen, dis-
cussies en ruzies tussen de
verschillende  manschappen
ontstonden om als eerste bij
het te slepen vaartuig te ko-
men. Later werden die dien-
sten staatsinstellingen, waar-
door alles beter geregeld werd
en de normale beurtrol in
voege kwam.

Omer Vilain over de tijd van toen

Loodsboten en sleepboten

ﬁ Ostende.

Butcan Pilote.

Een loodsboot onder zeil, getrokken door een sleepboot. (Foto collectie Omer Vilain)
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Een sleepboot trekt twee vissersboten naar open zee. (Foto collecitie Omer Vilain)

Loods

Op de tweede kaart zien we
een loodsboot die twee vis-
sersboten naar open zee trekt,
waar ze met de wind in de
zeilen hun tocht naar de vis-
gronden verder moesten zet-
ten.. Vele van die beman-
ningsleden van de loodsboten
waren overigens als visser be-

gonnen. Wie van hen een rap-
pe kerel was, kon het met een
paar examens brengen tot het
zeer gegeerde beroep van
Joods. In de volksmond klonk
het dan dat zijn broodje ge-
bakken was. Inderdaad was er
aan de job van loods niet al-
leen een vast inkomen ver-
bonden, maar ook wat drink-
geld van het gesleepte vaar-

tuig. Soms moesten de lood-
sen ook verhuizen naar Vlis-
singen om daar Scheldeloods
te worden. De verhuis ge-
beurde dikwijls met het volle-
dige gezin, en na een paar
jaar sprak iedereen ‘op zijn
Hollands’, maar dat is weer
een ander verhaal.



