i In het begin van
vorige eeuw was
Oostende een bloei-
ende stad. Honderd-
duizende badgasten
kwamen naar Oost-
ende voor een kort
of lang verblijf in
de Koningin der
Badsteden.

Oostende genoot met volle
teugen van zijn bloeiperiode.
Alles wat zichzelf enigszins
respecteerde, moest zo groots
mogelijk zijn. De kursaal wa-
ren groots, er waren grote ga-
lerijen om door te wandelen,
een grote hippodroom en voor-
al veel grote hotels. Om alles
nog grootser te laten uitschij-
nen, voegden veel hotels bij

|| hun naam nog het voorvoegsel

Grand.
Grand Hotel

Zo had je langs de zeedijk
het Grand Hotel de 1’Océan,
het Grand Hotel du Littoral,
het Grand Hotel Osborne, het
Grand Hotel des Bains, het
Grand Hotel Miramar en het
Grand Hotel Alexandra. El-
ders in de stadskern hadden
we het Grand Hotel de I’Em-
pereur, het Grand Hotel Cen-
tral, het Hotel du Grand Café

BRI PSSy

e \3

De ‘Grands Magazin
pellestraat.

en het Grand Hétel de Vienne.
Deze laatste drie waren geves-
tigd op het Wapenplein, maar
wel in verschillende periodes.
In de Langestraat had men ten-
slotte het Grand Hotel de
Vienne en in de Kerkstraat La
Grande Bourse.

Ook grote winkels ontsnap-
ten niet aan de rage om alles
een superieur tintje te geven.
Zo pronkten de Kapellestraat
met een Grand Bazar Pari-
sien, of de Grands Magasins
du Louvre. Op het Wapenplein

Omer Vilain over de tijd van toen
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s du Louvre’ waren gevestigd op de hoek van de Witte Nonnenstraat en de Ka-

waren dan weer Les Grandes
Galeries Belges gevestigd.
Verder waren er ook de grote
hotels en zakenhuizen die met
Royal begonnen, zoals het
Royal Palace Hotel.

Eentalig Frans

Men kan ook vaststellen dat
alle benamingen in het Frans
waren. Dit was normaal in die
vroegere jaren, want de offi-
ciéle taal van ons land was bij-
na tot het einde van de 19de

eeuw officieel Frans. Ook van
de badgasten waren 95 % een-
talig Frans- of Engelstalig. De
gemeenteraad gebeurde tot
1914 uitsluitend in het Frans
en ook de middelbare scholen
droegen Franse namen.

Maar terug naar onze bad-
stad Oostende. Dat men hier
alles groot en groots zag, had
ook veel te maken met het ver-
blijf van koning Leopold II in
de stad. De vorst deed enorm
veel voor Oostende, ook al had
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‘Les Grandes Galeries Belges’ waren gevestigd op het Wapen-

plein. De winkel verkocht zowat alles wat een modern gezin no-

dig had.

hij toenertijd daarom geen al
te goede reputatie. Maar is dat
tegenwoordig niet hetzelfde
met veel politici, industri€le en
de families van de grote fortui-

nen ? Net als koning Leopold
Il en de vele zakenlui in het
Oostende van de 19de en be-
gin 20ste eeuw zien ook zij het
soms bijzonder groots.




