Omer Vilain over de tijd van toen

De vroegere kursaal...

QOSTENDE. — De Kursaal.

| Kursaal, stoomtram en toevallige voorbijgangers.

|

We kunnen maar niet genoeg van krij-

'gen van de vroegere kursaal. Zeker niet
als we al onze albums met oude prent-
‘kaarten van de vooroorlogse kursaal be-

kijken...

Er zijn immers zoveel zich-
ten die de kursaal in al zijn
pracht afbeelden. Er is de toe-
gang tegenover de Leopold II-
laan, het zicht vanuit de zee,
de vele zichten van op het

1 strand of langs de zeedijk, zo-

wel van West- als van Oostzij-
de gezien of van bovenuit door
de luchtvaartfotograaf. Ook de
vele avondzichten van de
sfeervol verlichte kursaal van
voor 1940 zijn pareltjes uit het
verleden. En wat gezegd van

de vele prentkaarten die de ve-
le zalen, die trouwens geregeld

vernieuwd  werden, laten
zien ? We kunnen gerust zeg-
gen dat de kursaal en de Baden
van Qostende zonder twijfel
de meest gefotografeerde on-
derwerpen van onze stad wa-
ren. Natuurlijk zijn ze ook de
meest verstuurde kaarten uit
onze badstad.

‘Goede gezondheid’

Hierbij laten we een tweetal

De kursaal, net voor de Tweede Wereldoorlog begon.

kaarten zien die langs de Le-
opold II-laan en de Van Iseg-
hemlaan genomen werden. Op
de ene kaart zien we zelfs een
drietal personen braafjes pose-
ren : een ‘commissionaris’ of
pakjesdrager, een kamermeid
en een huisyrouw met haar rie-
ten boodschappenmand. Juist
voor de kursaal rijdt een
stoomtram die een vijftal voer-
tuigen voorttrekt.

Op de wat jongere kaart kan
men een affiche lezen met de
aankondiging van de artiesten

Germaine Teugels en De-
groote, allebei onder leiding
van de dirigent Franz André.

Zeven weken onderweg

Op de poststempel op de
adreszijde lezen we dat de
kaart verstuurd werd op 20
mei 1940 naar een adres in
Ukkel, in volle oorlog dus !
Het koppel dat de kaart onder-
tekende, laat weten dat ze in
goede gezondheid zijn aange-
komen in Oostende. De gea-

dresseerden, waarschijnlijk de
ouders van de afzenders, heb-
ben ‘4 juli’ met potlood bijge-
schreven.

Dat zou kunnen betekenen
dat de kaart in volle oorlogs-
tijd zeven weken onderweg is
geweest. Het is een succes dat
de kaart nog goed terechtgeko-
men is, zodat we er meer dan
60 jaar later nog een stukje
over kunnen schrijven.



