Tegen de vlak

We kunnen in
Oostende niet ge-
noeg rondkijken om
oude gebouwen in
ons geheugen te
prenten, want of ze
er de volgende
week nog zullen
staan of tegen de

vlakte zullen liggen,

- weten we niet. On-
langs zijn weer
twee gebouwen plat
gegaan : het hotel
Le Commodore op
de zeedijk en het
hoekhuis in de Wel-
lingtonstraat 2.

Als je in Oostende een aan-
pemer, architect en de eige-
naar van een woon- of han-
. delshuis dat zich op een hoek
bevindt, ziet staan kijken naar
het gebouw, dat het zijn beste
tijd heeft gehad. Wees er
- maar zeker van dat het dan
binnen de kortste tijd tegen de
vlakte zal gaan. En het moet
- daarvoor nog niet heel oud

zijn. Het is yooral de ligging
die telt. ,

In de voorbije 50 jaar zijn
zo al heel veel gebouwen af-
gebroken. Geen enkele wijk
blijft gespaard. Denken we
maar aan de villa’s op de zee-
dijk, de squares, de wijk het
Hazegras, de Koninginnelaan.

Hotels

Het grote hotel Le Commo-
dore gaf witzicht in drie stra-
ten: Albert I-promenade,
Van Iseghemlaan en Boeka-
reststraat. Telkens het ge-
bouw veranderde van bestem-
ming kreeg het ook een ande-

Omer Vilain over de tijd van toen

D

Het residenteel flaz‘gebow Le Commodore op de Albert I-proenade.

re naam. Na de Tweede We-
reldoorlog werd het Résiden-

ce Le Commodore. Er werden
verschillende kamers en sa-

Het hoekgebouw aan de Wellingtonstraat dat ooit bekend as
als Hotel du Chalet.

lons samengevoegd om er ap-
partementen van te maken.
Wie dergelilk appartement
bewoonde langs de Van Iseg-
hemlaan had het mooiste zee-
zicht.

Een tweede gebouw dat we
zagen afbreken, was het
hoekhuis in de Wellington-
straat 2. Een klein gedeelte
van het gebouw stond in de
Euphrosina  Beernaertstraat.
Rond 1890 was het een nieu-
we herberg die werd uitge-
baat door een zekere J. Mis-
sinne. In een commercieel
jaarboek van Oostende uit de
jaren 1930 lezen we dat het
huis dienst deed als pension
onder de naam Hotel du Cha-
ler. Dit hoekhuis keek dan
ook recht op de Chaletstraat
en op een deel van de Ko-
ninklijke Chalet. Boven de
deur stond ook te lezen Villa
Valérie.

Gelukkig bestaan van deze

twee mooie gebouwen, die nu

van de Qostendse kaart zijn

_ geveegd, nog prentkaarten die

ons helpen om ze te blijven
herinneren.



