Omer Vilain over de tijd van toen

Onze titel is een uitdrukking
die iedere Oostendenaar wel al
eens in de mond heeft geno-
men, vooral al het een dag van
mooi wandelweer is. Dan hoor
Jje vaak : ,De dijk zag zwart
van ’t volk.” Ik vermoed dat
dit ,zwart” te maken heeft met
het feit dat de kledij van de ge-
wone burger voor de Eerste
Wereldoorlog meestal zwart
was.

Bij grote toeristische dagen,
zoals de Zeewijding of op de
dagen van georganizeerde
»trains de plaisir’ was het in-
derdaad géén bonte menigte,
maar een zwarte menigte die
op de zeedijk wandelde en zich
tussen de badkarren waagde
om de baadsters eens van dich-
terbij te kunnen zien.

Die menigte dook -volgens
de verhalen- in het seizoen ook
elders op, zo hoorde men ook
al eens ,,’t Hoofd zag zwart
van 't volk”, iets dat ook gold
voor de Kaai, de Kapellestraat
of de markt.

Vroeger zal men enkel onder
de rijkeren dames die in het wit
waren gekleed of heren met
een strohoed op.

Nu dat de kleding zeer kleur-
rijk en luchtig geworden zijn
spreekt men nog steeds van
»De dijk was zwart van ’t
volk”.

Te zwart

Ondanks het feit dat de kle-
ding nu erg kleurrijk en luchtig
is geworden, is de uitdrukking
»het zag zwart van 't volk” nog
steeds in ons taalgebruik opge-
nomen.

Voor de Oostendenaars kan
er soms ook té veel volk zijn,
dan vinden ze op hun geliefde
terras geen plaatsje meer en
klagen ze over die toeristen als
volgt : ,het zat zwart van de
vreemde luizen”. Maar als ze
dan ’s anderendaags te veel
plaats vinden op een terras,
dan wordt dat geklaag van de
dag voordien al heel vlug ver-
geten, dan vrezen ze dat het

Zwart van 't volk

Dijk en terrassen ,,zwart van 't volk” ter hoogte van het Hotel Wellington, nabij het Kursaal (circa

1938).

Ostende e générale de la Digue vers |’estacade.
Oostende Dijkoverzicht In de richiing van den Havendam,

voor die ,commerganten”
weer geen goed seizoen wordt
en dan zuchten ze : ,,waar is de
tijd ,toen de dijk nog zwart
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De dijk ,zwart van 't volk” tussen Kursaal en haven (circa 1932).
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zag van 't volk”.

Niets is moeilijker, voor ve-
len toch, dan hun woorden
van de dag voordien/te herin-

neren. Maar het is natuurlijk
zo dat dit meeleven met het
seizoen, behoort tot het leven
van de Oostendenaars.




