Omer Vilain over de tiid van toen

Oostends oorlogspuin

geleek op Bosnie nu

Een huis in de Schippersstraat dat op 20 maart 1918 werd

vernietigd.

Het is u waarschijnlijk ook al
opgevallen hoe dé mensen tegen-
woordig bijna immuun zijn ge-
worden voor het oorlogsgeweld
dat overal in de wereld woedt.
Men zegt wel eens : ,,Het is toch
wel erg” maar dan wordt er viug
van TV-kanaal overgeschakeld
naar één of ander spelprogram-
ma. Het Joegoslavische Saraje-
vo, de stad waar in 1914 door
één revolverschot de Wereldoor-
log begon, en het Russische Se-
bastopol waar in diezelfde oor-
log de Belgische soldaten met
hun mitrailleurs versterking
zouden komen brengen, zijn im-
mers ver van ons bed.

Uitbarstingen van brutaal ge-
weld zoals die zich de jongste
weken voordeden in Spanje, Ita-
lié en Duitsland waren voor 1940

bij ons onbekend. Hadden de
ABC-landen (Argentini€, Brazi-
1i€ en Chili) in 1945 geen Duitse
asielzoekers onderdak verleend
hebben, dan zou men thans geen
Rostok hebben gekend.

Prentkaarten van het
oorlogspuin

Maar nu naar ons eigen stad-
je. In 1914-18 werden zodanig
veel huizen door bombardemen-
ten vanuit zee vernietigd dat
men als blijvende herinnering er
prentkaarten van maakte. Om-
zeggens geen enkele wijk bleef
gespaard. Doch het waren voor-
al de Ooststraat, de Sint-Paulus-
straat, de Kaaistraat, de Schip-

-persstraat en de omliggende

straten die het meest onder deze

Huizen in de Ooststraat die op 16 mei 1918 zwaar werden |
beschoten. '

bombardementen hebben gele-
den. Zo werd ook de Sint-Petrus
en Pauluskerk, toen er een kerk-
dienst volop aan de gang was,
door een obus getroffen.

Wanneer ik de foto’s van het
oorlogsgeweld van vroeger zie,
moet ik meteen denken aan dat
arme Joegoslavi€, een land dat
bevolkt wordt door verschillen-
de gemeenschappen en volkeren.
De prentkaarten doen me terug-
denken aan een leven als ratten
in kelders, aan het moeten lopen
om een beetje eten te vinden,
aan het voortdurend zijn leven
riskeren.

De Oostenaars hebben dit le-
ven van angst in de tijdsspanne
van dertig jaar tweemaal meege-
maakt. Het is dan ook niet te
verwonderen dat in de Tweede

Wereldoorlog  meer

Oost- !

endenaars naar Engeland zijn |

gevlucht dan in WO I. Men ken-
de de oorlogsellende immers al.

In de oorlog van 14-18 vielen
er in Oostende 260 doden door
bombardementen. Het .. tal
gekwetsen lag nog véél hoger.
Nabij het beeld ,,Ecce Homo”
aan de Peperbusse, werd een lijst
van de Qostendse gesneuvelden

(zowel soldaten als burgers) aan-

gebracht in de hoop dat de gru-
wel van een oorlog nooit meer
zou voorvallen maar nog geen
30 jaar later was er alweer een
wrede oorlog uitgebroken.

En nu ? Zou het dan toch juist
zijn dat we al een wereldoorlog
ten achter staan ?
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