Jostende in puin

De vernielde QOoststraat.

Zwaar getroffen

En dit onheil was nog maar
de voorbode van wat nog
moest komen, want iets min-
der dan 22 jaar viel ons land
voor de tweede keer ten prooi
aan een wereldoorlog. Er volg-
den hongerwinters, deportaties
naar Duitsland van politieke
gevangenen en verplichte ar-
beiders.

Ook bombardementen van
de geallieerde troepen verniel-
den aan de kust veel gebou-
wen tijdens de Tweede We-
reldoorlog

Na de beruchte 18 dagen
kon Oostende zich één der
zwaarst getroffen steden noe-
men. Wie het meemaakte, ziet
beslist nog duidelijk het bran-
dende stadhuis voor ogen, de
vele vernielde huizen in de
Kapellestraat, Ooststraat, op
het Wapenplein, in de Breidel-
straat, de Albert I-promenade,
de Leffinge- en Blauwkasteel-
straat...

Met ergernis bekijken we
dan ook de beelden uit Koso-
vo, Tjsetsjeni€ en alle landen
waar oorlog woedt of woedde.

- Nutteloos

In een officiéle statistiek
van het Oostends stadsbestuur,
gepubliceerd in 1952, konden
we lezen dat in onze stad 551
woningen totaal vernield wer-
den en 1103 zwaar bescha-
digd. Bij de hotels gingen er
30 tegen de vlakte, terwijl 60
zware beschadiging opliepen.
Ook de handels- en nijver-
heidspanden kregen het zwaar
te verduren met 81 totale ver-
nietigingen en 151 zwaar be-
schadigde gebouwen. Van de

officiéle gebouwen werden e
21 plat gebombardeerd en 4-
zwaar beschadigd.

Maar, gebouwen heeft mer
kunnen opnieuw optrekken
terwijl de vele honderder
mensenlevens, zowel burgers
soldaten als zeelieden, voo
goed verloren waren. Het oor
logsgeweld had niet alleer
voor vernieling, maar 0O}
voor heel veel verdriet ge
zorgd. Nutteloze doden en nut
teloze vernieling.
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De meidagen van 1940 roepen bij wie het
meemaakte, nog altijd verschrikkelijke
beelden op. Zestig jaar geleden lag Oost-
ende immers in puin, nadat in 18 dagen
tiid een bloeiende stad door Duitse bom-
menwerpers werd vernield.

Wat een mooie Pinksteren
had moeten worden, verander-
de in een paar dagen tijd in
een hel. Duitse bommenwer-
pers zaaiden tijdens de maand
mei 1940 dood en vernieling
in Oostende. In minder dan

drie weken tijd vielen er hon-
derden doden en werden zowel
grote als kleine gebouwen,
handelspanden als gewone
huizen met de grond gelijk ge-
maakt door grand- en splinter-
bommen.
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e veilde Christinastraat.




