Omer Vilain over de tijd van toen

De leeuwen van QOostende

Als men eens in
Oostende rondkijkt,
valt het op hoeveel
verschillende dieren
er als ornament op
of aan de huizen
prijken. De afge-
beelde dierenwereld
varieert van uilen
en valken tot paar-
den en herten.
Maar de favoriete
dieren in Oostende
zijn beslist de leeu-
wen.

Het is alsof deze dieren, die
toch uit een totaal ander conti-
nent stammen, met hun niets
ontziende kracht er steeds
moeten aan herinneren dat ons
leeuwenvolk onversaagd is.
Contradictioneel is evenwel dat
precies de leeuwen, van alle
wilde dieren, het vaakst in sla-
pende toestand worden afge-
beeld.

Bij ons vindt men ook in
veel herbergbenamingen de
leeuw terug. Denk maar aan
De Gouden Leeuw en De
Zwarte Leeuw. Maar bepaalde
_ winkels schuwen de verwijzing
naar de koning der dieren niet :
’t best bekend is zeker Delhai-
ze Le Lion/De Leeuw.

Leeuwenbrug

In Oostende vindt men leeu-
wen terug op een aantal inte-
ressante bouwwerken en mo-
numenten. De Demeybrug aan
de ingang van het vlotdok was
niet alleen versierd met sierlij-
ke lantaarns maar ook met
twee stoere bronzen leeuwen,
die evenwel in de oorlog door
de Duitse bezetter werden
weggenomen, samen met de
beelden die de De Smet-De
Naeyerbrug sierden.

Precies door deze twee impo-
sante leeuwen werd de Demey-
brug in de volksmond algauw
de leeuwenbrug genoemd.

Ook de Koninklijke Galerij-
en, gebouwd in 1905, kregen
tijdens de Eerste Wereldoorlog
hun zittende leeuwen. Beeld-
houwer van dienst was Nieuw-
poortenaagi. Jan Pieter Braecke.
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mond algauw de naam ‘Leeuwenbrug’.
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Ook aan de Koninklijke Galerijen werden een paar leeuwendu-

0’s voorzien.

Door de twee imposante bronzen leeuwen aan de Demeybrug kreeg deze brug in de volks-

Koloniale verwijzing ?

Een andere ’relaxe’ leeuw
treffen we aan in het Leopold-
park. Op de nog enige overblij-
vende muur van de vroegere
stadswallen ligt een zogende
leeuwin. De muur waarop het
wilde beest ligt, is begroeid
met klimop waardoor het wel-
pennest voor een groot deel
aan het oog wordt onttrokken.
Met opzet, want de kleintjes
moeten goed worden wegge-
stopt. Deze leeuwin dateert al
van eind vorige eeuw. Het
standbeeld werd geplaatst naar
aanleiding van een tentoonstel-
ling in het stadspark waarbij
heel wat sierornamenten in het
park werden geplaatst. Op deze
waakzame leeuwin na zijn alle
andere beelden intussen ver-
dwenen.

Hoe het eigenlijk komt dat
men in onze streken zo gek
zijn op de leeuw —denk maar
aan de wapenschilden van Bel-
gi€ en zeker aan dat van
Vlaanderen, of aan het Vlaam-
se volkslied «De Vlaamse
Leeuw» en zelfs de oude
spreuk  «Vlaanderen  die
Leu»— blijft voor velen een
raadsel. Het is natuurlijk moge-
lijk dat Vlaanderen, in navol-
ging van andere landen met
Afrikaanse kolonies, graag
naar zijn koloniale realisaties
verwees.
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