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OUDE SPEKKENWINKELT]JES.

Ik herinner me niet meer juist of ik het op school ge-
leerd heb of indien ik het indertijd opgeraapt heb in de ge-
schiedkundige romans van Hendrik Conscience, hoe de lie-
den van een zelfde ambacht vroeger meestal in dezelfde
straat woonden, die dan ook de naam droeg van hun be-
roep ? Zodat de beenhouwers in de beenhouwersstraat woon-
den, de smeden in de smedenstraat enz.

Indien dit echt is — en waarom zou het niet? — dan
had de Ooststraat eertijds de “ Snoepstraat ” moeten heten.
Want op een ogenblik trof men daar niet minder dan een
half dozijn snoep- of “ spekkenwinkeltjes ” aan ..

O, ik geef graag toe dat de vage figuren, d1e ik heden
wens op te roepen, niet tot de * hervorragende ” Qostendse
volkstypes behoren. Doch me dunkt dat u het recht hebt te
vernemen wat uw ouders en grootouders vroeger deden met
hun zondagscenten ? Of ware het alleen om u een kijkje te
gunnen op de snoeptafels van voorheen . .. En dat is immers
ook folklore?..

I. Het snoepwinkeltje van Lotte Caron.

Lotte Caron was de zuster van Papa Caron of liever
“ Papa Karrong ”, waarover wij reeds gesproken hebben.
Ze was, evenals haar broer, eerder groot en struis. Wat
moet een ongehuwde vrouw beginnen die, laat ons zeggen,
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" onathankelijk ” wil blijven ? Misschien een kleine handel
of zaak beginnen? Alles goed en wel gewikt en gewogen
was een snoepwinkeltje wat het minst kapitaal vergde ? En
dat beproefde Lotte Caron dan ook. Ze koos de Qoststraat
in het gedeelte, dat thans de Poststraat geworden is, tussen
de Aartshertoginnestraat en de Kristinastraat, rechtover het
huis van wijlen deurwaarder Piers. Achter het bescheiden
vitrientje en op de toonbank lokte verleidelijk al het gekende
snoepgoed uit die tijd. Wie de weelde van een cent bezat,
stond waarlijk dralend véér de grote keus. Wat zou het
zijn : stroopbollen, een “ babbeloare ", een “ spek op e stok ”,
een zakje " pekhoeksjes " (agents de change), een stok “ ka-
liesjoet " (zoethout), een paar “ lange toengen " of misschien
een handvolletje “muzestr...tjes” ? De kinderen gingen
graag bij Lotte Caron. Niet alleen omdat ze met het grootste
gemak van de wereld een “slichte ” cent in de handen van
de bijziende Lotte konden kwijtgeraken, doch vooral omdat
de goeie vrouw best met het kleine goedje weg kon. Ze had
immers dezelfde inborst als haar broer Charrel. Die ze zeer
lang overleefde ten andere... Inderdaad Lotte zeilde ruim
de kaap 1900 om. ..

Sapristi, ik vergat bijna te zeggen dat Lotte Karrong
de rijkste keus " zantjes " van een cent bezat. U weet die
prentjes, welke men “ Images d'Epinal " noemt en waarvan
de wondere verhalen, verteld in zestien afbeeldingen, ons
adem-benemend boeiden . . .

Stippen we nog een andere “ specialiteit ” van Lotte
aan. In de maand mei kon men er weleens een levende
" meulenocare " in een lucifersdoosje kopen. Werkelijk een
levendige meikever, asjeblief ! De gelukkige bezitter knoopte
dan een lange draad aan de poten van het insekt en ... Een
hemel van weelde, die de andere jongens deed kwijlen van
afgunst. Ik verkoos echter een “ zantje " van een cent. Wie
weet heb ik daaraan niet mijn latere lust tot schrijven te
danken gehad ?..
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Schuins over het winkeltje van Lotte Carron stond een
ander bouwvallig huisje met een hoge stoep en uitgemergelde
drempel, Daar woonde een tijdje een zekere Pollientje. Ook
al een " spekkenwinkeltje . Helaas, de concurrentie van
Lotte was te groot, zodat Pollientje, na luttel tijd, moest
opkramen . . .

II. De nieuwbakken spekken van Louisetje.

Ik heb Louisetje gekend toen ze woonde naast de hoek
van de Oost- en Kerkstraten. Het huis bestaat nog, alhoewel
verbouwd. Huurhouder Verburgh was destijds haar gebuur.
Zoals de heerlijkste boterkoeken in die tijd bij Plouvier
gebakken werden, het beste zeebeschuit bij Pierloot en Bis-
schof in de Kaaistraat verkocht werd, het beste dit of dat
bij deze of gene te vinden waren... alzo waren, rond de
jaren 1900, de echte, de ware en dusdanig dan ook de ver-
maardste “ nieuwbakken spekken ” te verkrijgen bij Louise-
tje. Als ik schrijf “ Louisetje ", bid ik u nederig zich niet te
laten misleiden door het verkleinwoord “ tje . Want Louise-
tjie was evenals Lotte Caron eerder struis en zwaarlijvig.
Het Oostendse “tje” doelt gewoonlijk meer op liefheid,
ingenomenheid, genegenheid enz. dan op” klein ", zoals we
vroeger reeds zeiden ...

We herhalen dus dat Louisetje het kostbaar geheim be-
zat der beste “ nieuwbakken spekken " wuit de streek. En ik
geloof dat de vrouw het geheim met haar in het graf mede-
gedragen heeft ? Want nooit proefden wij nog “ nieuwbak-
ken spekken ” zoals Louisetje Boudengen ze maakte . ..

Het ware te lang u te vertellen hoe mijn moeder min of
meer het “ sekreet” kende om deze “ spekken” te bakken.
Maar tracht daarmee eens een degelijk resultaat te beko-
men ? Daar waren vooral de juiste verhoudingen van de
verse boter, de bruine suiker, het scheutje bier ... Daar was
de gewenste temperatuur om de stroop te laten dikken ...



—~ L7 ~

Zonder te spreken van de manier om de stroop te roeren,
de tijd, ja, de dikte van de zwart marmeren plaat, waarop
het mengsel eindelijk voorzichtig gegoten werd om af te
koelen enz.

Louisetje genoot vooral de hoge gunst van de ateneum-
gastjes, die destijds hun broeken versleten op de banken van
deze school, toenmaals gelegen in de Qoststraat op de plaats
waar thans de Albertschool gedeeltelijk gebouwd werd.
Hoeveel een nieuwbakken * spek ” kostte ? Een duit. Ik weet
het : het was duur en dik betaald, doch daar was ook die
enige kwaliteit . ..

III. Stiene Van Hecke.

Stiene Van Hecke woonlde insgelijks in de Ooststraat.
Ze hield echter, tijdens de zomermaanden, een bijwinkeltje
aan de voet van onze eerste watertoren. U weet, onze wa-~
tertoren, eerste in rang, die vroeger bezijden de Werfstraat
stond, ongeveer over de Babylonestraat, waar thans het
fonteintje spruit achter het Bloemenuurwerk . ..

Aan de voet van deze toren, 'die bescheiden 12 tot
14 meter hoog was, stonden indertijd twee houten barakken.
Stiene Van Hecke hield in één van deze barakjes een snoep-
winkeltje in de zomer, terwijl het tweede door een andere
vrouw als fruit- en groentenhandel geéxploiteerd werd. De
twee vrouwtjes leefden, ten andere, in de beste verstandhou-
ding. Beter nog : ze hielpen elkander, hetgeen in die tijden
niet zo zeldzaam was als thans. Wanneer de fruitvrouw bijv.
enig licht beschadigd fruit had, verhuisde het naar de buur-
vrouw, En Stientje bood voor een cent, op een wit schoteltje,
een peer aan met een klein “ plekje ”, een paar licht bescha-
digde pruimen, plus een half dozijn kersen. Het samenstellen
van deze schoteltjes fruit was een specialiteit van Stiene Van
Hecke. De kinderen noemden ze “ patééltjes”. En nooit
ontbrak het aan grage kopers. Onder ons gezegd hebben de
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Italianen niets nieuws uitgevonden met hun fameuze “ tutti
frutti . .

Men kon ook een “ trangsje apekop ” bij Stiene beko-
men. De slimme Stiene brak immers zelf de cocosnoten om
ze verder in reepjes te verkopen. ..

Neen, Stiene ontzag waarlijk geen moeite. De kinderen
die gedurende de grote vacantie naar het strand gingen
spelen, konden er voor een duit “ knol " (soort harde peper-
noot) besteld krijgen. In de bokalen, die op een schab ge-
schikt stonden, raadde men “ kanilje-spekken " (die op kurk
geleken), verder stokken “ pekkoek ”, ” vliender-spekken ”,
doch vooral Engelse “ kaffi-spekken ”. Deze laatste werden
vooral gekocht door oude juffrouwen, weduwen, moeders
wier kinderen allen uitgehuwlijkt waren enz. om gepresen-
teerd te worden op hun koffiepartijtjes . . .

Het zou wonder heten indien het jonge volkje niet het
een of ander rijmpje op die winkeltjes of liever op de ver-
koopsters hadden gevonden? Ter ere van Stientje zongen
de kinderen :

Bij Stiene Van Hecke,
verkoopt men spekken,

voer e klute of e cing.

Moa je magt'er ni an lekken,
of je neuze druuppt'er in. ..

IV. Moedertje.

Elke buurt bezat haar befaamd snoepwinkeltje. Het is
echter onmogelijk alle te citeren. Nochtans zou het jammer,
z0 niet ondankbaar zijn, niet een bijzondere vermelding te
gunnen aan enkele ...

Daar was o.a. het goed beklante winkeltje gelegen in
de Kristinastraat, dicht bij de Wittenonnenstraat.

Verder de bloeiende “ spekkenwinkel ” van de Sint Se-
bastiaanstraat. Het spreekt bijna vanzelf dat de exploitante
opnieuw een vrouwtje was. Men noemde haar gewoonweg
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“ moedertje ”. Haar huisje stond tussen de afspanning Sint
Sebastiaan en de betalende zustersschool. Vlak over het
winkeltje had men trouwens een tweede nonnenschool, de
“ oarme schole ”, aldus genoemd omdat de leerlingen er
kosteloos onderwijs genoten. Magere kliéntele voor Moe-
dertje ! ..

Het winkeltje van Moedertje was zoals de andere, zegge
eerder armoedig. Nochtans had het vrouwtje er iets nieuws
op gevonden. Ten -alle tijde stond op de toonbank een tame-
liik grote ketel gevuld met... ja, hoe moet 'n mens dat
water ook noemen? Willen we het “limonade” bestem-
pelen ? Want het was v-ater, waarin het lepe vrouwtje een
snuifje geelachtig poeder goot. Het water bobbelde een
ogenblik ziedend op. En, kijk, het vocht kreeg hierdoor een
frissere smaak, iets dat naar “ mente” rook en smaakte.
Echte toverij! ..

De kinderen, die iets in het winkeltje kochten, kregen
als “ toematje " een scheutje limonade, t.t.z. een half “ mok-
sje " (tinnen tas) " stroalend woater”. Want het woord
limonade kende men alsdan nog niet in die buurten ...

Arme centloze kinderen voegden zich dikwijls bij een
troepje begunstigden, die wel een duit of een cent te  ver-
téren " hadden. Zodat ze weleens, in de algemene verwar-
ring, een * moksje " voor niets binnenspoelden . ..

Het ware zonde het hoofdstuk over de snoepwinkeltjes
te sluiten zonder dat van Zotte Celine op te roepen.

Het lag in de Vrijhavenstraat op het Hazegras, eens te
meer naast de nonnenschool, of liever naast het gedeelte
waar de “wezetjes” opgenomen werden. Het was een
bouwvallig huisje met vier “ trapjes op ". De exploitante was
een weduwe met tamelijk veel kinderen. Helaas, de vrouw
dronk. Ze geleek wellicht hierdoor op de afstotelijke tover-
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heks uit het prentje “ Hans en Grete ”. Wanneer ze bedron-
ken was zong Zotte Celine allerlei schunnige liedjes, evenals
Pére Gaucher van A. Daudet, na het proeven van zijn
elixir. ..
Vandaar haar bijnaam Zotte Celine, En vandaar ook

het liedje dat de kinderen zongen :

Zotte Celine is droenke,

Zotte Celine is zat.

Z'hé zeven druppels gedroenken -

Uutt heur tjenivervat...



