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COL EN MANCHETTEN.

Het is een feit dat de schilderachtige Oostendse Volks-
types van weleer een tendenz hebben om geleidelijk te ver-
dwijnen. Welke de redenen of oorzaken hiervan zijn ? Och,
die zijn velerlei. ..

Onze stad was, een halve eeuw geleden, slechts een
“ schorte " groot. De uiterste grenzen overschreden moei-
zaam het Petit Parisplein, terwijl de toenmalige bevolking
niet eens de helft van de huidige telde. Geen wonder dus dat
een “ Zonderlinge " aldus door de ganse stad gekend en
bekend stond in zijn handel en wandel, zijn houding en ge-
baren, zijn taal en spraak, zijn voorkomen en gestalte enz.

Van een andere kant verwijdert het moderne leven met
zijn gejaagd en druk verkeer meer en meer de stumpers, de
suffertjes, de gebrekkigen ... uit onze straten om een heil-
zamer en waardiger onderkomen te vinden in liefdadige
instellingen . . .

Eén onzer laatste volkstypes was ongetwijfeld * Col en
Manchetten ”. Zelfs de generatie van 1930 heeft hem nog
gekend.

In de grond was meneer August, zoals hij zichzelf
noemde, een doodbrave onschadelijke, sulachtige man die
geen “vliege” kwaad kon doen. Alleen haperde het hem,
in de tweede helft van zijn leven althans, in het hoofd. Met
andere woorden, hij was zwakzinnig . ..
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Maar laat ons aanvangen met het begin. V66r de eerste
wereldoorlog was onze August een normaal mens. Inder-
daad, hij was gehuwd, vader van drie kinderen, haarkapper
van beroep en gevestigd op de hoek van de Stockholm- en
Amsterdamstraten, waar hij ook “café” hield. Alleen stond
het algemeen bekend dat August onder de “ plak ” lag van
zijn vrouw. Hetgeen, in de grond, ook eerder normaal is. ..

Neen, de zaken gingen niet slecht : de vrouw was inne-
mend en de fleurige dochters minzaam en aantrekkelijk aar-
dig. De oorlog van '14 zou heel wat beroering in onze stad
meebrengen. Voor sommigen had het geld geen geur of
kleur en dezen schaamden zich niet te heulen met de Duit~
sers. Daarvoor was August echter niet te vinden. Edoch, zijn
familie ging ergens wonen in de buurt van de Grote Markt.
Maar August volgde niet gedwee. En zo geraakte hij stilaan
op de dool. Hij leed verschrikkelijk onder die toestand. En
nochtans wist hij zich waardig te houden. Wat niet belette
dat hij zenuwzwak werd. Zijn toestand verergerde met de
dag, zodat zijn geschokte hersenen ten slotte helemaal in de
war geraakten. De eervolle gevoelens om voornaam en deftig
te willen blijven in houding, voorkomen en goede faam kre-
gen geleidelijk een ziekelijk karakter : August begon te lijden
aan grootheidswaanzin . ..

Het ligt niet in onze bedoeling zelfs ook een benaderen-
de levensschets van August op te dissen. Neen ! Wij willen
ons bepalen u slechts enkele anecdotes te vertellen, die vol-
doende zullen blijken, hopen we, om ons personage te belich-
ten en hem een voordelige plaats te bezorgen in de galerij
van onze lokale volkstypes. ..

Zijn uitzicht.

August was rijzig en slank. Hij had ontegensprekelijk
iets militairs in zijn stijve houding. Zijn verre blauwe blik
keek strak voor hem uit. Zijn ietwat bleek-voorname ge-
laatskleur was gezond en opgeluisterd door een mooie blonde
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snor, steeds perfekt gefriseerd en verder lichtjes openge-
kamd. Was hij niet “ coiffeur " ?

Zijn kleding.

Helaas, hier begon het drama. In het begin nochtans kon
het er door. Ik spreek van onze August na de jaren 1920. ..
Hij bleef koppig, spijt de voorthollende jaren, de mode van
“la belle époque " in ere houden. U weet warneer de hals-
boordjes, bijv., buitengewoon hoog gedragen werden ?
August droeg dus een gespannen kort bovenvest en een dito
broek, die ons denken doet aan de broek van de huidige
existentialisten of “ blue jeans ”, een hagelwit gesteven hemd
bekroond met een belachelijk hoog halsboordje en nog be-
lachelijker ver uitstekende manchetten ... Aan het onveran-
derlijk hoog boordje en de uitstekende manchettes had
August de bijnaam van COL en MANCHETTEN verdiend.
Anders was hij niet gekend. En aldus zullen we hem maar
ook verder noemen ...

Wie heeft Col en Manchetten ook niet ontmoet met een
lange losgeknoopte sluitjas of redingote, die hij met beide
handen vasthield op de buik, ongeveer als een would-be
dame thans haar knooploze ruime mantel lichtjes toehoudt ?
Wie heeft de stakker niet gezien in een elegante kleurige
satijnen kamerrok ?.. Wie heeft hem niet met ongelofelijke
verbazing nagekeken, wanneer hij plechtig op onze Zeedijk
wandelde, in zijden hemd, zonder vest of bovenvest, doch
met een djemenis brede satijnen gordelband in schreeuwe-
rige kleuren ? Als hoofddeksel droeg hij alsdan een zwart
zijden baret met kwast, zoals de Engelse college-leraars
reglementair op school dragen... Anders dekte een gede-
modeerd vilten hoedje, rond als een bolhoed, zonder de
minste deuk of kreuk, zijn onbeweeglijk stijf hoofd ... We
vergaten bijna zijn “ lavaliére ” te vernoemen, die hij meestal
om zijn halsboord strikte . . .



—~ 128 —

Deze potsierlijke en buitensporige manier om zich te
kleden was op zichzelf reeds voldoende om Col en Manchet-
ten onder de Oostendse “ zonderlingen ” op te nemen. Doch
daar was echter meer.

Zijn rijke fantastische verbeelding.

Indien men zich ernstig kon houden, loonde het weleens
de moeite een praatje te houden met Col en Manchetten. Om
te beginnen hield hij dolgraag van het Frans. Ongelukkig
kende hij niet veel meer van de mooie taal van Corneille dan
van het Hebreeuws. Wat de sukkel verder zo al bazelde was
effenaf verbazend. Zo beweerde hij, o.a. dat hij twee nieuwe
letters had uitgevonden, zodat het alfabet er thans... 26 telde.

Hij verzekerde insgelijks aan Jan en Alleman dat hij
sinds een paar jaren niet meer verouderde, 't is te zeggen dat
zijn ouderdom, zoals de " Sterre” van Felix Timmermans
bleef stilstaan ...

Verder was O. L. Vrouw hem op een zekere nacht ver-
schenen. De Moeder Gods had hem uitdrukkelijk verkondigd
dat hij, meneer August, onsterfelijk was. Hoe het ook zij de
herinnering aan Col en Manchetten zal ons alvast lang, zeer
lang bijblijven ... De heilige Moeder had hem insgelijks
opgelegd “ noois-jamais " kwaad aan iemand te berokkenen.
Andere mensen mochten dit wel. Hij niet!.. Daarom was
hij steeds Piet-ernstig, beleefd, geduldig, mak en lijdzaam
tegenover iedereen. ..

Het is onbegonnen werk, hoe belangwekkend het wel-
licht ook zij vooral voor een psychiater, de troebele afwijkin-
gen van de normale rede bij August, te willen aanstippen of
ontleden. Nochtans willen we nog het volgende verhalen.
August was diep overtuigd dat hij het best gekleed ging in
de stad en dat hij overal met bewondering zo niet met af-
gunst nagekeken werd ... Vooral door de vrouwen. En die
ijdelheid zou meermalen door pretmakers en spotlustigen be-
nuttigd worden om de onnozele bloed in het ootje te nemen...



Aldus schreven enkele grappenmakers eens een blauw
geparfumeerd briefje, met cijfer a.u.b, naar August. Het was
getekend door een Brusselse markiezin X . ., die haar hevige
passie voor August bekende, passie ontstoken door zijn
voornaam voorkomen, zijn onweerstaanbare goede smaak,
zijn onovertroffen “ chic” ...

De markiezin bad ootmoedig om een rendez-vous véér
Petit Nice. Het kon echter gebeuren dat zij enkele minuten
te laat zou komen. Zij werd immers ongenadig streng be-
waakt . ..

En Col en Manchetten kwam, opgedirkt zoals nooit. Hij
wandelde het pleintje geduldig op en af, pronkte, poseerde
en paradeerde gedurende anderhalf uur... Moeten wij het
plezier beschrijven van de grappenmakers, die inmiddels on-
bedaarlijk hun pret uitgierden, knusjes gezeten op het terras
van het Wellington Hotel ? . .

— Een andere keer wachtte Col en Manchetten zijn
beurt af v66r een beenhouwerskraam op de vroegere over-
dekte vieesmarkt. Af en toe kocht de sukkel daar immers een
beefstukje. Enkele huisvrouwen naast hem kregen hem wel-
dra aan de praat. Daar de vrouwen eerder innemend en fris
waren, voelde August zich ten zeerste vereerd, buitengewoon
in zijn schik en betoonde zich een tikje galant. Stond hij tel-
kens niet hoofs zijn beurt af aan de dames? Voorwaar,
August was in de hoogste hemel. Dit had, helaas, een pret-
maker bemerkt, die hem met gemaakte verbolgenheid vroeg
of hij niet beschaamd was, zo maar op de openbare weg,
eerbare en argloze vrouwen te verleiden ? . .

De stakker schrok onthutst en verdedigde zich pate-
tisch met klem en wijde gebaren, terwijl hem de tranen in de
ogen schoten :

" Ah, non, hein!.. Un peu d'amour, oui!.. Mais, moi,
jamais pas toucher!.. Ah, non, hein!”



Col en Manchetten wil hoger op.

Door onvoorziene omstandigheden moest, een dikke vijf
en twintig jaar geleden, het hoger kader van ons politiekorps
aangevuld worden. Er ontbrak namelijk een kommissaris en
een adjunkt. Het spreekt vanzelf dat er duchtig achter de
schermen gekonkeld werd. De halve stad stond hierbij op
stelten. Een bekende potsenmaker maakte van deze beroering
gebruik om geniepig Col en Manchetten te overtuigen dat hij
de geschikte man was om waardig één dezer plaatsen te bex
kleden. Mijnheer August was immers een eerbaar burger,
hij heette onpartijdig, genoot de algemene achting van zijn
medeburgers en kon alvast op een flink lichamelijk prestige
bogen en verdere lof meer. ..

— Neen, neen, diploma’s waren niet vereist, stelde de
grappenmaker hem gerust.

En Col en Manchetten toog naar de hoofdkommissaris
om zijn kandidatuur voor te stellen...

De verblufte wetsdienaar ontving de sukkel met mee-
warige goedgunstigheid en beloofde gewichtig de zaak wel-
willend te onderzoeken. Er was echter geduld nodig, veel
geduld en vooral werd hem de grootste diskretie opgelegd . . .

Col en Manchetten beloofde stralend te zwijgen als een
graf. Het was hem echter te sterk ... Trouwens de kommis-
saris, die een bloedverwant was van ons, vertelde ons 's an-
deren daags reeds haarfijn de fases van dit zonderling be-
zoek . ..

August kandidaat bij de gemeenteverkiezingen.

Er zouden gemeenteverkiezingen plaats hebben te Qos-
tende. Het zij dadelijk gezegd dat de verkiezingen vroeger
steeds heftig waren in onze stad. Werd op het einde van
de vorige eeuw niet een politieke moord gepleegd ? Hadden
er alsdan ook geen jammerlijke aanslagen op eerbare per-
sonen plaats? Hoe het ook zij, een groepje grappenmakers
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verzekerden meneer August, ter gelegenheid van deze ver-
kiezingen, dat hij de gepaste man was om zich als raadslid
voor te stellen. Niet op de voddenlijst van de Blauwen, de
Sosjes of de Kaloten . .. Here neen, doch op een onpartijdige
lijst, op een lijst van onbaatzuchtigen, wars van alle politiek
gedoe of gekonkel. Een lijst die zou strijden voor de zuivere
gemeentelijke belangen, quoi? En August beet. Er waren,
als naar gewoonte, drie lijsten. Welnu de lijst van meneer
August zou nummer “ zeven ” dragen ... Er werd een zoge-
zegd steunfonds opgericht, strooibriefjes werden gedrukt en
rondgestrooid enz. ‘

Col en Manchetten hield bewogen meetingavonden in
sommige tapperijen van de Alfons Pieterslaan. Aan spotlus-
tige toehoorders ontbrak het trouwens niet. August wond
zich met de dag koortsiger op. Het mooist van al was dat de
argumenten van August soms steviger waren dan die uitge-
haald door de gepatenteerde politiekers ... Nochtans hadden
sommige meewarige personen medelijden met de sukkel : ze
protesteerden luidop. Er ontstonden zelfs relletjes, bij zover
dat de rechtsmacht eindelijk moest ingrijpen. Maar ... of er
gelachen werd te Oostende ! ..

Het geval Col en Manchetten is onuitputtelijk. We moe-
ten ons dus beperken tot de enkele anekdotes die we kozen
in de omvangrijke schat herinneringen, die we levendig be-
treffende de goedaardige sukkel in ons dragen. ..



