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Herinnering aan de dag dat we
afscheid genomen hebben van

De Heer

ROLAND DECUYPER

Echtgenoot van mevrouw Mariette Snauwaert

1e officier werktuigkundige bij de R.M.T. op rust
Officier in de orde van Leopold Il
Officier in de Kroonorde

Geboren te Oostende op 25 mei 1931 en er na
een langdurige ziekte overleden op 15 januari
1990, gesterkt door de sacramenten van de
zieken

Mevrouw Mariette Snauwaert,

De heer en mevrouw Marc en Marie-Christine
Delbarge-Decuyper en kinderen,
De heer Jean-Paul Decuyper,

Mevrouw Camille Decuyper-Samyn,

Mevrouw Lievin Snauwaert-Duinslaeger,
danken u voor uw gebeden en blijken van
medeleven.

Willen spreken en geen woord over je lippen
krijgen.

Willen strelen en je hand voelen stijf worden.
Willen glimlachen en je gezicht vertrekken tot
een grimas.

Willen omhelzen en als een stuk hout naast de
andere blijven zitten.

Papa, ja was blijvend verliefd op de zee, die
verre horizonten bleven je fascineren. Toen je
levensruimte kleiner werd door die slepende
ziekte, werd je vriendenkring alsmaar groter en
sprak je de anderen altijd maar moed in.

Als echtgenoot was je erg attentvol voor mama,
je hield innig veel van haar. Je was een lieve
vader en hechtte veel belang aan het familiele-
ven.

Je was een eeuwige optimist, nooit hebben we
je horen klagen, je wilskracht en je sterkte
waren je metgezellen tot het bittere einde.
Mijn allerliefste vrouw Mariette, dank voor je
liefde en goede zorgen gedurende die vele
jaren. Niets was je te veel.

Lieve kinderen en kleinkinderen, zorg goed
voor jullie mama en oma, jullie zijn haar enige
troost.
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