~AUTOLOOSTENDE

zondag 22 september 2002

Stad aan Zee

~<)OSTENDE

zonder auto mobiel in de stad

QOostende neemt deel aan
de Europese Car Free Day



Veel te beleven zonder auto ...

08.30 - 11.00 uur

Start uw dag optimaal met een Groot Ontbijt in het Feest- en Kultuurpaleis op het Wapenplein.
Dit smulfestijn is een organisatie van De Zondag/De Streekkrant is.m. Toerisme Oostende vzw.
Voor slechts 3 euro krijgt u een lekker ontbijt aangeboden onder muzikale begeleiding van de
band Sax Appeal (08.30-09.30 en 10.00-11.00 uur) ! Vooraf inschrijven bij De Streekkrant,
Torhoutsesteenweg 52 of via tel. 059/56.02.11. Inschrijven kan tot 20 september 2002.

10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur

Gratis kunst snuiven, kan in het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten op het Wapenplein en in
het Ensorhuis in de Viaanderenstraat 27. Of keer terug in de tijd met een gratis bezoek aan het
Oostends Historisch Museum De Plate (Langestraat 63).

10.00, 11.00, 14.00 en 15.00 uur

Laat u verrassen door de gidsen van Lange Nelle tijdens een wandeling in het Stadscentrum,
zonder auto’s | Vertrek : telkens aan het Spaans huisje in de Christinastraat 67 (de rondleiding
duurt = 2 uur).

10.00 - 17.00 uur

Is uw fiets nog niet gegraveerd ? Loop even langs op de Groentemarkt (kant van de Breidelstraat)
en geef uw tweewieler een herkenning. Daar kunt u ook veilig uw fiets achterlaten in de
bewaakte fietsenstalling.

10.00 - 17.00 uur

Het Sint-Petrus- en -Paulusplein is omgetoverd tot een heus speel- en sportpark. Durft u de
klimmuur op ? Of wilt u een sprong wagen op de reuzen- en minitrampoline, een balletje slaan of
een hindernissenbaan afleggen ? Van harte welkom !

10.00 - 17.00 uur
Hoe goed heeft u het fietsen onder de knie ? Doe de test en fiets het behendigheidsparcours op
het Mijnplein.

10.00 - 17.00 vur
In de Boudewijnstraat viak bij het Sint-Petrus- en -Paulusplein is het spelen geblazen met de
mobiele speel-o-theek, de Q-bus.




10.00 - 17.00 uur
Jongeren kunnen naar hartelust gratis ravotten in de speeltuin van het Koninginnehof in het
Maria-Hendrikapark. Ook de gocartpiste en de minigolf zijn gratis.

10.30 uur
In Cinema Rialto in de Langestraat kunt u voor 1 euro de film ‘Peter Pan II" of ‘Road to Perdition’

gaan bekijken.

11.30 vur
Vanuit de kiosk op het Wapenplein klinken de harmonieuze klanken van de Koninklijke Harmonie
van de Viaamse Ardennen. Kom genieten van het aperitiefconcert !

13.30 - 23.15 uur
In en rond het Leopoldpark en de Leopold Il-laan organiseert VINCI Park een resem activiteiten
naar aanleiding van de opening van de Zeeparking in de Leopold li-laan :
- ophetpodium:  14.00 - 16.00 uur : Jazzy Lipsy
16.15 - 17.00 uur : Wicked Sticks (4us)
18.00 - 19.30 uur : Kate’s Desire
20.00 - 21.00 vur : Lucy Loes
21.30 - 22.30 uur : Patsy
- in de Leopold Ii-laan : van 13.30 - 22.30 uur : Viaamse kermis, videowall, “leren parkeren’
- in het Leopoldpark : van 13.30 - 18.00 uur : Sumo worstelen, Benji Fun-Run,
springkastelen en klimmuur
- op het parkeerterrein : 17.00 uur : officiéle opening met Effectshow
«  23.00 yur : vuurwerk en lasershow

13.30 - 17.30 uur
Het is swingen geblazen in de binnenstad met de Flying Jazz Band en de Broadway Jazz Gang.

14.00 uur

Start van de wedstrijd voor ligfietsen op de Albert I-Promenade ter hoogte van de
Viaanderenstraat. Beleef de spanning van de uurrace die meetelt voor het Belgische
Kampioenschap.

De hele dag kan u gratis met bus en tram rijden !




Onder de noemer ‘Autoloostende’ neemt Oostende op zondag 22 september 2002 voor de
tweede maal deel aan de Europese ‘Car Free Day’. Een ideaal moment om Oostende te
voet, met de fiets of het openbaar vervoer te beleven...

Sedert 1999 is 22 september in Europa een Car Free Day. Door het groeiende autoverkeer hebben
steden meer en meer te kampen met lawaaihinder, luchtvervuiling, verkeersonveiligheid en
stadsviucht. De Car Free Day promoot een duurzame mobiliteit waarin openbaar vervoer, fietsen
en te voet gaan alternatieven zijn voor de auto en wil bewoners en bezoekers een leefbare stad
laten ontdekken. Door het centrum één dag autovrij te maken wil het Stadsbestuur bewoners en
bezoekers een beeld geven van de voordelen van een autovrij of autoluw centrum : minder
verkeersonveiligheid, minder lawaai- en geuroverlast, minder stress en meer vrije ruimte. Kortom :
een meer leefbare stad.

Waar autovrij ?

in het Oostendse stadscentrum is er op 22 september van 10.00 tot 17.00 uur alleen verkeer
mogelijk op de Visserskaai, de Van Iseghemlaan en de Vindictivelaan. In het Stadscentrum is alle
gemotoriseerd verkeer verboden, behalve in de Nieuwstraat en de Kapucijnenstraat (van en naar
de parkeergarage onder het Mijnplein) en in het stukje Christinastraat dat u nodig heeft om de
parkeergarage onder het Europacentrum te bereiken,

De Leopold li-laan is tussen de Vindictivelaan en de Karel Janssenslaan voor alle verkeer gesioten
van 08.00 tot 24.00 uur. VINCI Park organiseert er heel wat activiteiten n.a.v. de opening van de
m«mpﬂe«wm'zmw.

De Centrumbus legt een gewijzigd traject af en rijdt via de Visserskaai, de Nieuwstraat, de
Kapucijnenstraat en de Van lseghemlaan.

Een Grote Start |

Autoloostende wordt ingezet met een groot(s) ontbijt in het Feest- en Kultuurpaleis op het
Wapenplein. Een goed gevulde maag is alvast nodig als u de resem activiteiten wilt doorlopen. U
kunt immers gratis (!) het Museum voor Schone Kunsten, het Oostends Historisch Museum De Plate
en het Ensorhuis bezoeken. Maar ook Q-bussen, muurklimmen, basketten, volksspelen,
trampolinespringen, ... staan op het programma. Verder is er een ligfietsenwedstrijd, kunt u een
fietsbehendigheidsparcours afieggen of luisteren naar de harmonieuze klanken van dixiebands en
de Koninklijke Harmonie van de Viaamse Ardennen. Vier keer die dag kunt u gratis Oostende
ontdekken onder begeleiding van een professionele gids van Lange Nelle. En in het
Koninginnehof in het Maria-Hendrikapark is het gratis ravotten in de speeltuin, crossen op de
gocartpiste of een balletje slaan op het minigolfterrein. Er is voor elk wat wils !

We verwachten je in elk geval in Oostende op straat, te voet of met de fiets,
voor een spetterende autovrije dag !




