


Dit zijn verhalen die dateren uit de jaren 1981-1982.

Radioverhalen die ik elke week vertelde aan de vele luisteraars
die mijn uurtje op prijs stelden.

Door de brieven en reacties die ik toen kreeg, wist ik dat mijn
radiowerk in de smaak viel.

Onlangs vond ik deze verhalen terug en besloot ze te publiceren.
Eenvoudige histories, sommige achterhaald, uit het leven gegrepen,
die ikzelf na zoveel jaren terug las.

Ze kunnen vandaag nog altijd op de radio verteld worden. _

Ik maakte van de gelegenheid gebruik om teken- en schilderwerk
voor te stellen van Rosette Deleu: mijn echtgenote.
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